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Shoebie, reu, 12 jaar.  

Dinsdag 31 januari 2023. 

De energie van Shoebie komt op me over als intelligent, zelfverzekerd, oude ziel en zachtaardig. 
Ik maak contact met Shoebie en vertel aan hem dat ik namens jou contact maak omdat graag nog 
iets van hem wil horen voordat hij morgen de reis naar het hemelrijk mag maken. Shoebie is heel 
rustig en kalm. Hij staat open voor contact en samen met Shoebie blijf ik even in stilte zodat hij 
mijn energie goed kan aanvoelen en ik zijn energie. Dan begint Shoebie te praten; ja, ik weet wat 
er gebeurt morgen en dat is goed. Ik heb er vrede mee. We hebben er allemaal vrede mee, zo 
voelt voor mij. Het is goed zoals het is. Het is ook tijd om te beginnen aan mijn volgende reis. Ik 
heb last van mijn gewrichten, mijn lichaam zit me echt in de weg en ik voel vooral dat mijn ziel de 
vrijheid wil. Ik heb een hele bijzondere, sterke en krachtige band met Lamina. Lamina heeft een 
sterke aantrekkingskracht naar dieren. Ze is een creatieve, lieve maar consequente vrouw. Ze zit 
niet stil, ze is een doener, houd van de natuur, van dieren, van buiten zijn maar vind het ook 
heerlijk om op vrije momenten thuis te ontspannen maar ze is meer een doener en daardoor heb 
ik ook in mijn leven daar veel profijt bij gehad. Ik ben moe, mijn lichaam doet me zeer. Ik heb 
hoofdpijn, mijn poten doen me zeer. Ik zie niet op tegen morgen, het is echt tijd en dat weten wij 
samen.  

Ik heb Shoebie je vragen gesteld 

1. Heb ik alles geleerd wat hij mij wou leren? Dat hoop ik wel. Ik heb haar geprobeerd te leren dat 
ze voor zichzelf mag staan, dat ze er mag zijn, dat ze vooral trots mag zijn op wie ze is en wat ze 
doet en dat ze zich niet zoveel van anderen moet aantrekken. Leven in het ‘nu’, in het moment, 
niet afdwalen, niet terugkijken maar vooruitdenken en dat wat je wil in het leven waarmaken 
maar… ook om plezier te maken in het leven en vanuit je hart met liefde te leven. Ik heb altijd 
haar stemming goed aan kunnen voelen en daarop ingesprongen waar nodig was. Nu mag ze zelf 
verder en ik weet zeker dat het haar zal lukken. Als ze het even niet meer ziet, hoeft ze alleen 
maar aan me te denken en het 1e wat er in haar opkomt is mijn antwoord aan haar.  
 
2. Is zijn doel dit leven bereikt? Ja maar dat weet je wel. Ik heb zelf aangegeven dat het klaar is. 
Dat ik alles heb gedaan wat ik moest doen, mijn taken heb vervuld met liefde, soms met 
daadkracht. Ik ben moe, mijn lijf doet me zeer en ik kan terugkijken op een heel gelukkig, 
leerzaam en waardevol leven 
 
3. Hoe kijkt hij terug naar de periode bij mij? Goed, maar leerzaam. Soms wil je te veel. Ik ben geen 
topatleet geweest in mijn leven maar ik vond de wandelingen fantastisch om te doen. Vooral dat 
ik jonger was. Ik had vooral het samen zijn nodig om mentaal uitgedaagd te worden. Dat was voor 



mij belangrijker dan het fysieke. Lamina is heel sociaal naar andere mensen toe. Ze staat altijd 
klaar om te helpen. Ons leven bestond uit haar en ik. Wij samen. Ze heeft me intens gelukkig 
gemaakt en andersom ook. Ze is slim, mooi maar ik voel wel, bij ons samen, dat we de laatste 
dagen voor mijn inslapen wat somber ingesteld zijn. Het is ook vreemd om fysiek afscheid te 
moeten nemen maar voor mij noodzakelijk. Ik kan echt niet meer en gelukkig weet zij dat ook.  
  
4. Zie ik zijn laatste les aan mij goed, je hoeft niet aan te vallen om jezelf te laten zien? Dat is 
helemaal waar. Ze is een mooie, jonge stoere vrouw. Intuïtief is ze heel sterk, je hoeft enkel alleen 
maar jezelf te zijn om je te laten zien en als mensen dat niet kunnen of willen zien, is dat hun 
levensles/proces waar zij doorheen moeten. Jij kan alleen maar zijn wie je bent. Blijf lachen, blijf 
leven vanuit je hart, doe altijd wat voor jou goed voelt om te doen. Doe alles vanuit rust en liefde 
en maak vooral plezier. En oh, niet zoveel nadenken, leef in het moment. Accepteer een situatie 
en leer ermee om te gaan.  
 
Wil je nog iets vertellen Shoebie? Ik merk wel aan je dat je moe bent? Ja, dat klopt. Ik wil haar 
vertellen dat ik van haar hou maar dat weet ze al. Dat mijn liefde onvoorwaardelijk is en dat ik er 
altijd voor haar zal zijn als ze me nodig heeft. Als je ergens meezit, bedenk dan dat het geheim om 
iets te kunnen ontvangen, het loslaten is. Dankjewel voor alles lieve Lamina. Het komt goed, echt 
waar.  
 

Ik heb Shoebie bedankt voor het gesprek en verteld dat ik alles doorgeef wat hij aan mij verteld 
heeft. Ik heb hem een hele mooie reis door het hemelrijk gewenst en gevraagd aan hem of hij veel 
roodborstjes aan je kan sturen zodat je weet dat hij bij je is. Ik heb hem ook verteld dat hij in de 
droom kan verschijnen om aan je te laten weten hoe het met hem gaat.  

Als je vragen hebt over het gesprek met Shoebie, dan hoor ik graag van je. Heel veel sterkte, 

liefde en kracht gewenst. ♥ 

Liefs, Amber 

 


